
Blauwe Willem

Ter gelegenheid van het 750 jarig bestaan van de stad Amsterdam is de Historische Vereniging op zoek
naar de vroege relatie tussen Wieringen en Amsterdam. De wortels van de familie Blaeu, 
wereldberoemde zeekaartenmakers, liggen in het noorden van Holland. 

Daar werd Willem Jansz’ grootvader Willem Jacobsz., bijgenaamd  “Blauwe Willem” omstreeks 1500 
op Wieringen geboren. Dit meldt het boek; de wereld van de familie Blaeu, pagina 14, van Kees 
Zandvliet, emeritus hoogleraar van de universiteit aan Amsterdam.

Willem vertrok naar Amsterdam en trouwt Anna
Jansdr. die in Amsterdamse bronnen opduikt 
omdat zij de leer van Menno Simons aanhangt.

De bijnaam Blauwe Willem zweeft lange tijd 
rond in de volgende generaties totdat Willem 
Jansz die verheft tot Blaeu. In de Amsterdamse 
gemeenschap verwierf het geslacht Blaeu steeds
meer aanzien, door huwelijken met 
vooraanstaande families.

Van vishandelaar gaan de werkzaamheden 
geleidelijk over via globemakers naar 
letterkundige uitgaves en kaartenmakers, 
voornamelijk bedoeld voor de zeevaart. Deze 
kaarten met uitgebreide illustraties maakte de 
familie Blaeu wereldberoemd. De kaarten 
werden in opdracht en met een boodschap aan 
de opdrachtgevers gedrukt.

De winkel c.q. Kaartenmakerij en drukkerij is in
1602 gevestigd op het Damrak 46, het 
commerciële, bestuurlijke en het maritieme hart
van de stad. 

Het gaat de firma Blaeu goed, ze weten door te 
dringen in de hoogste bestuurlijke lagen van de 
stad. De kaartenmakerij en drukkerij wordt 
overgedaan en in 1695 wordt de inventaris van 
de drukkerij verkocht. 

In 1696 volgt de verkoop van de panden. Het einde van de naam Blaeu als kaartenmakers/cartografen.
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